
Te veel hooi op 
je vork?



Uit het veld 
geslagen?



Is het gras 
groener bij de 
buren?



Willen ze 
niet bijten?



Staat het 
water je tot 
de lippen?



Zie je het soms echt niet meer zitten? Of 
maak je je zorgen om je buurman, collega 
of maat? Praat erover! Door praten word je 
nuchterder in je denken en je zult merken 
dat het opluchting geeft.  
Weten hoe? Kijk op 113.nl


